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GERT HEKMA ? ’
Vrolijke schennis der eerbaarheid

Bespreking van Ben van Weelden (1993) Pronken
met jezelf. Exhibitionisme, een spel van kijken en beke-
ken worden. Amsterdam: Candide, 184 p., f 24,50

Zelden heb ik me de laatste tijd zo opgewekt ge-
voeld als na lezing van Van Weeldens boek over
exhibitionisme, Pronken met jezelf. Het is leuk om
te lezen en spannend om over na te denken. De
opzet is simpel: zestien korte interviews met men-
sen die iets met en soms ook tegen exhibitionisme
hebben, gevolgd door een praktisch gericht na-
woord. Wat stemde me nu zo vrolijk? In de eerste
plaats het plezier waarvan sommige geinterview-
den getuigen wanneer ze spreken over hun ge-
pronk met zichzelf. In de tweede plaats gaat dit
boek meer over exhibitionisme als een geile
groepspraktijk dan over de psychische misére van
de klassieke potloodventer.

De ‘casussen’ worden gekenmerkt door grote
diversiteit. Aan de ene kant ontmoet men de ou-
derwetse exhibitionist die maar niet af kan komen
van de obsessie om ongevraagd zijn geslachtsdeel
aan meisjes en vrouwen te vertonen. Bij één gein-
terviewde gaat dat zo ver, dat hij alle Ns-stations
afreist: ‘Ik denk dat er in Nederland geen plaats
aan de spoorlijn is waar ik niet geéxhibitioneerd
heb’. Aan de andere kant zijn er vrouwen die
voor hun plezier en publigue strippen of mannen
die zich volmaakt gelukkig voelen met de moge-
lijkheden van de speciale exhibitionisme-avonden
van de NvsH. Vooral de avond van de afdeling
Utrecht, op de tweede vrijdag van de maand,
schijnt erg geliefd te zijn.
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Sommige interviews zijn uitzonderlijk grap-
pig. Een hoerejongen op leeftijd beschrijft zijn
prostitutiewerk als een vorm van exhibitionisme.
Een andere man vertoont zich in travestie langs
de snelweg; met een opgetrokken jurkje vingert
hij zich daar ten overstaan van voorbijrazende au-
tomobilisten, die in die ene flits nooit zullen zien
dat hij helemaal geen mooie vrouw is. Weer een
andere man vertoont zich vrijwel naakt aan het
passerende publiek achter het raam van zijn ap-
partement, vlakbij de Amsterdamse Wallen. Hij
geniet een zekere populariteit onder de toeristen
die in buslandingen langs zijn venster worden ge-
leid. Een vrouw vertelt hoe ze ‘s avonds in ontkle-
de staat, in haar auto gezeten, naast vrachtwagens
gaat rijden en zo de chauffeurs opgeilt ~ met de
voet op het gaspedaal, om weg te spurten na een
korte exhibitie. Een andere vrouw had een pot-
loodventende man en wilde wel eens een kijkje
nemen op een Nvst-avond. Ze leerde haar man er
beter door kennen en maakte nieuwe vrienden.

Het is een vrolijke sekskennis die dit boekje
biedt, want de enkele treurige verhalen stammen
naar mijn idee uit een voorbij verleden, toen poli-
tie en psychiatrie gezamenlijk exhibitionisme be-
streden als een criminele en pathologische prak-
tijk. In de negentiende eeuw is de verdrijving van
seksualiteit uit de openbaarheid begonnen, met
bijvoorbeeld nieuwe strafrechtelijke bepalingen
op ‘openbare schennis der eerbaarheid’. Dit pro-
ces is een noodzakelijke voorwaarde geweest
voor het ontstaan van exhibitionisme als een sek-
suele specialisatie.

Tegenwoordig begint exhibitionisme echter,
evenals veel andere seksuele interesses (voorheen
‘perversies’), aan een opmars naar de prettiger
status van ‘erotische variatie’. Zo'n status hebben
homoseksuelen al lang bereikt. Het is een fascine-
rende vraag, waarom vanaf de opkomst van de
seksuologie (aan het begin van de negentiende
eeuw), emancipatie en pathologisering van homo-
seksualiteit gelijkelijk opgang maakten, terwijl an-
dere ‘perversies’ wel pathologisering maar geen
emancipatie beleefden. Pas sinds de jaren zestig
zijn er groepen ontstaan die het opnemen voor sa-
domasochisme, pedofilie, travestie, transseksuali-
teit en exhibitionisme. De argumenten die deze
groepen in hun strijd gebruiken, klinken een ve-
teraan van de homobeweging vaak erg gedateerd
in de oren: de terminologie van ‘onderdrukking’,
‘minderheid’, ‘burgerrecht’ en ‘onschuldig privé-
genoegen’ is voor veel homomannen en lesbische
vrouwen een gepasseerd station.

Een andere opmerkelijke nieuwigheid van de
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hedendaagse seksuele praktijk is de actieve deel-
name van vrouwen aan ‘perversies’. Dat geldt ook
voor de seksuele variaties exhibitionisme en feti-
sjisme, die van oudsher te boek staan als een ex-
clusieve mannenzaak. Zo wijdde het Engelse blad
New Formations (19, Spring 1993) onlangs een fraai,
door en voor vrouwen gemaakt, nummer aan Per-
versity. Op het punt van seksuele verbeelding en
praktijk halen vrouwen mannen snel in; dat lijkt
mij een belangrijker succes voor de emancipatie-
beweging dan dat mannen tegenwoordig in de
keuken staan of voor de kinderen zorgen. In het
huishouden tobben mannen met de vrouwen mee;
in de disco versieren vrouwen met de mannen
mee. Het is maar waar je de voorkeur aan geeft.
Exhibitionisme ontwikkelt zich zo van een
naargeestige, individuele praktijk die aan ande-
ren wordt opgedrongen naar leuke, publieke vor-
men van pronken en groepsseks waar buiten-
staanders zich vrijwillig aan bloot kunnen stellen.
Die ontwikkeling is naar mijn idee van groot be-
lang. In westerse samenlevingen wordt seks na-
melijk van oudsher beschouwd als (a) een priveé-
zaak, waar (b) weinig aan te leren viel omdat het
(c) zo ‘natuurlijk’ zou zijn. De weg die genen en
hormonen wijzen, is echter een volstrekt doodlo-
pende: alles aan de seks van de taal tot de daad
moeten we van anderen leren. Uit exhibitionisti-
sche groepspraktijken blijkt, dat juist een geza-
menlijk leerproces en publieke vormgeving een
oplossing bieden voor de nare kanten.
Exhibitionisten lijken letterlijk ziek en obses-
sief te zijn gemaakt door traditionele ideeén over
‘natuurlijke’ versus ‘onnatuurlijke’ seks en over

| de noodzakelijke koppeling van seks en affectie.

Nu deze mannen en vrouwen zich los zingen van
die ouderwetse voorstellingen, blijkt dat de sek-
suele misére (waar psychiaters en psychologen
hun brood mee verdienden) het veld heeft ge-
ruimd voor plezierige vormen van seks en ero-
tiek. Het seksleven van exhibitionisten heeft wei-
nig met liefde te maken, is publiek en onnatuur-
lijk; daar varen ze wel bij, terwijl ze anderen geen
last bezorgen. Integendeel: soms kunnen anderen
zelfs delen in hun plezier. Exhibitionisten begin-
nen zo te integreren in een samenleving die daar,
ondanks de met de mond beleden progressiviteit
en liberaliteit, nog nauwelijks aan toe is. De ‘per-

| versies’ beginnen zo te verschuiven van de psy-

chologie naar de sociologie, van psychische pro-
blematiek naar sociale vormgeving, van het in-
passen in een vijandige sociale omgeving naar het
creéren van nieuwe seksuele vormen.

Van Weeldens boek biedt een verrassend kijk-
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je in de wereld van ‘pronken met jezelf'. Ik krijg
er bijna zin in om het 0ok eens te proberen! Op
mijn plezier werd echter een domper gezet door
het serieuze nawoord. Daarin zet de auteur nog
eens uiteen hoe er in het strafrecht en in de we-
tenschap over dit verschijnsel wordt gedacht. De
vrolijke toon, die in de interviews zo aanstekelijk
werkte, valt hier helaas volledig weg. Van Weel-
den had kunnen eindigen met het ontvouwen
van spannende perspectieven op nieuwe vormen
van exhibitie maar dat zat er kennelijk niet in. Een
sociologische analyse van seks in de postmoderne
samenleving was hier zeker op zijn plaats ge-
weest. Want hoezeer seksualiteit ook wordt voor-
gesteld als een privé-praktijk, veel aspecten (de
hofmakerij, bijvoorbeeld) zijn openbaar. De ritu-
elen van aanbieden en uitzoeken die bij het wer-
ven van liefde en seks horen, zijn publieke vor-
men die best een zetje kunnen gebruiken. Liefde,
hofmakerij en het straatleven in het algemeen va-
ren wel bij een flinke dosis exhibitionisme en voy-
curisme. De publieke vormgeving van erotische
verlangens biedt alle deelnemers aan het openba-
re leven een voldoening die dat wat de seks te
bieden heeft soms verre overtreft.
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