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Inleiding

Jacob [sraél de Haan.
De Stichting

en deze uitgave

Jacob Israél de Haan, in 1881 geboren als zoon
van een arme chazzan uit Smilde, werd in 1924
in Jeruzalem vermoord. Hij raakte door die ge-
welddadige dood nog bekender dan hij al was.
In sommige kringen zal een zucht van verlich-
ting hebben geklonken, want De Haan had in
zijn leven vele vijanden gemaakt. Vrienden had
hij zeker op het moment van zijn dood, maar
hun sentimenten zullen vaak ambivalent zijn
geweest omdat De Haan een moeilijke en con-
troversiéle man kon zijn. Hij was in zionistische
kringen geliefd als dichter van het Joodse lied
en ook gehaat vanwege zijn kritiek op het zio-
nisme. Over het homoseksuele thema dat hij
zonder schroom aanroerde in zijn romans en
gedichten, kon in die tijd alleen fluisterend
gesproken worden. Behalve schrijver was De
Haan onderwijzer, journalist, socialist, activist
en rechtswetenschapper. Na de kweekschool
werkte hij enige jaren in het onderwijs. Hij ging
zich inzetten voor de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij (SDAP) en schrijven voor haar
dagblad, Het Volk.

Direct nadat in 1904 zijn eersteling Pijpelijn-
tjes, een voor die tijd onverbloemd homosek-
suele roman, was verschenen, gooide P.L. Tak

als partijleider hem uit de partij en als hoofdre-
dacteur uit de krant. Het boek was een sleutel-
roman waarin Arnold Aletrino, arts, schrijver
en verdediger van homoseksuelen, en hij zelf
als ‘Sam’ en ‘Joop’, hun koosnamen, verwikkeld
waren in een intieme relatie. Aletrino aan wie
de roman was opgedragen en ook Johanna van
Maarseveen, de verloofde van De Haan, waren
onaangenaam verrast en kochten de rest van
de oplage op. Ook raakte De Haan zijn baan als
onderwijzer bij de gemeente Amsterdam kwijt.
Hij vond elders een baantje en begon aan een
rechtenstudie, maar hij was door dit Hollandse
schandaal getekend voor het leven. Hij gooide
de kont tegen de krib en schreef een nieuwe
versie van Pijpelijntjes die nog explicieter sek-
sueel was, en een tweede roman, Pathologieén
(1908), die behalve uitgesproken homoseksu-
eel ook sadomasochistisch was. Verder publi-
ceerde hij een kort verhaal ‘De verkrachting
van Jezus' (1907) dat niet onderdeed voor het
Ezelsverhaal waarmee Gerard Reve zestig jaar
later een schandaal creéerde.

In de tweede helft van zijn leven richtte De
Haan zich op poézie, die zowel Joods familie-
leven als homoseksuele liefde als onderwerp
heeft. In zijn juridische studies hield hij zich
vooral bezig met de significa, de leer der taal-
kundige betekenissen, en paste die toe op de
rechtswetenschap. Hij zette zich in voor het lot
van Russische gevangenen en reisde daarom
naar Rusland. Jacob Israél de Haan was kortom
een homo universalis zoals ze nauwelijks meer
bestaan. Hij was tevens een begenadigd schrij-
ver en gebruikte zijn vaardige pen in het laat-
ste deel van zijn leven voor het schrijven van
feuilletons vanuit Palestina voor het Algemeen
Handelsblad.
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# GENOOTSCHAP

SECRETARTAAT: ADMIRAAL OC RUYTZIRVIG

Ondanks de grote betekenis van De Haan
voor de Nederlandse geschiedenis vanwege zijn
literaire, wetenschappelijke, homo-emancipa-
toire en politieke bijdragen, is er slechts een
biografie van Jaap Meijer over de Joodse kant
verschenen terwijl verschillende artikelen van
Leo Ross en Rob Delvigne de homoseksuele en

literaire kant behandelen. De Haans werk is
moeilijk te vinden, met uitzondering van beide
genoemde romans die sinds 1975 geregeld zijn
herdrukt. De verzamelde gedichten verschenen
voor het eerst en laatst in 1952; de feuilletons
zijn nooit in hun totaliteit herdrukt en zijn juri-
dische opstellen zijn onvolledig heruitgegeven.
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Het is daarom moeilijk een afgerond beeld te
vormen van de schrijver.

In deze situatie wil de nieuwe Stichting Jacob
Israél de Haan verandering brengen door zijn
werk op internet beschikbaar te maken, om te
beginnen de feuilletons. Ook streeft de Stichting
op termijn naar een goede en complete biogra-
fie. De Haan verdient die vanwege zijn inzet voor
socialisme, zionisme en homoliteratuur op een
moment dat die bewegingen nog min of meerin
de kinderschoenen stonden. Ook als het eerste
Joodse slachtoffer van een uit zionistisch radi-
calisme gepleegde politieke moord in het toen-
malige Palestina is hij ten onrechte in vergetel-
heid geraakt. Hij werd vermoord omdat hij zich
als Jood verzette tegen het zionistische natio-
nalisme. Zijn bijdrage, die verwoordde wat de
meerderheid van de Palestijnse Joden op dat
moment voorstond, laat zien dat nationalisme
niet de enige optie was. Toch weet bijna nie-
mand buiten of zelfs in Nederland nog van de
affaire-De Haan en de moord op hem, of van de
nog steeds voortdurende verering van de dich-
ter door orthodoxe Joden in Isragl.

De Haan heeft zich in het begin van de twin-
tigste eeuw opgeworpen als pleitbezorger van
allerlei verdrukte groepen. Soms is die strijd
met succes bekroond, maar in veel gevallen niet
of inzeer beperkte mate. De strijdpunten liggen
20 ingewikkeld dat we soms niet eens durven
uitspreken wie hij allemaal verdedigde. Russi-
sche gevangenen, pedofielen en Palestijnen
zitten nog steeds in het verdomhoekje, elk op
hun zeer onderscheiden manier. Toen aan een
medewerker van de Bibliotheca Rosenthaliana
geruime tijd voor de 75ste verjaardag van de
herdenking van de dood van De Haan werd ge-
vraagd of het niet een goed idee was om een

studiedag te wijden aan zijn leven en werk,
antwoordde hij dat ‘het nog te vroeg was'. Het
geeft aan hoe omstreden De Haan nog lang is
geweest. Gelukkig is tien jaar later de tijd rijper
voor hernieuwde aandacht, en dat met de volle
ondersteuning van de huidige conservator van
diezelfde Rosenthaliana.

Op 1 juni 1952 richtten de hoogleraar Neder-
landse letterkunde Garmt Stuiveling als voorzit-
teren de uitgever Wim J. Simons als secretaris-
penningmeester met als leden de literator Jac.
van Hattum, de uitgever Johan Polak en de
schrijfster en neerlandica Sonja Witstein het
‘Genootschap Jacob Israél de Haan' op. Het doel
was het bijeenbrengen van een archief en boe-
kerij rond de schrijver, het uitgeven van zijn
werk en het organiseren van lezingen over en
uit zijn werk. Het genootschap heeft een paar
sporen nagelaten. Zo publiceerde Wim Simons
in zijn ‘Stichting voor Literaire Publicaties De
Beuk' in 1954 de Besliste volzinnen van De
Haan, uitgegeven voor zowel de vriendenkring
van genoemde uitgeverij als de leden van het
Genootschap. Voor hen waren de 1-100 genum-
merde exemplaren, wat suggereert dat het
Genootschap twee jaar na de oprichting een
behoorlijk aantal betalende leden had. In de
volgende publicatie van De Beuk van een werk
van De Haan, Brieven aan een jongen. Een kleine
correspondentie van Jacob Israél de Haan uit
1957, wordt geen melding meer gemaakt van
een Genootschap. Aan te nemen valt dat het
zijn werkzaamheden toen had gestaakt.

Ruim een halve eeuw later is het initiatief
nieuw leven ingeblazen. Op 23 september 2008
hebben hoogleraar Nederlandse letterkunde
Marita Mathijsen als voorzitter, conservator van
de Rosenthaliana Emile Schrijver als penning-
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meester, hoogleraar strafrechtsgeschiedenis
Sjoerd Faber als secretaris en docent homostu-
dies Gert Hekma als gewoon lid de Stichting
Jacob Israél de Haan opgericht. Steunpilaren
van de nieuwe stichting zijn De Haan-biografe
Ludy Giebels, antiquaar Louis Putman en uit-
gever/drukker Jan de Jong. De Stichting heeft
uitvoerig geput uit de doelstellingen van het
Genootschap en als eerste doel geformuleerd
‘het bevorderen van de studie van Jacob Israél
de Haan, in de context van zijn tijd en in zijn
historische betekenis', aldus de statuten. Dit
geschiedt door het verzamelen van archief-
materiaal en boeken van en over De Haan, het
publiceren van werken van of over hem en het
organiseren van evenementen rond zijn per-
soon en bezigheden. De nieuwe stichting kan
gezien worden als een vervolg op het Genoot-
schap.

Op de dag van haar oprichting organiseerde
de Stichting als eerste activiteit een studie-
middag in het gebouw van de Bijzondere Col-
lecties van de Universiteitsbibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam waar de Biblio-
theca Rosenthaliana is gevestigd — de plaats
waar ook de meeste stukken van en over De
Haan worden bewaard. De lezingen die toen
zijn uitgesproken, zijn hier als artikelen opge-
nomen. Marita Mathijsen licht de relatie van
De Haan met de Tachtigers toe en vervolgens
behandelen Johan Goossens en Gert Hekma de
homoromans. Sjoerd Faber bespreekt de juri-
dische studies, Ludy Giebels het verblijf in
Jeruzalem, Eveline Gans de worsteling van bio-
graaf Jaap Meijer met De Haan en Louis Put-
man de bibliografische werkzaamheden van
wijlen Jef Sprankenis. Putman deed de stich-
ting alvast enige archivalia cadeau, brieven

gericht aan De Haan, die Giebels hier kort in-
leidt en waarvan er tevens een is opgenomen in
dit speciale nummer. Het is de bedoeling dat
het bibliografisch onderzoek van Jef Spranke-
nis ook terecht zal komen via de Stichting in
de Bibliotheca Rosenthaliana. Op de studie-
middag ontving de Stichting van de heer Glaser
van antiquariaat Lilien uit Maastricht een bij-
zondere foto van het graf van De Haan in Pales-
tina die hier is opgenomen.

Als eerste publicatie van de Stichting Jacob
Israél de Haan presenteren wij hier nu deze
artikelen, die laten zien op hoeveel verschil-
lende terreinen De Haan actief was. Nog zijn
lang niet alle thema's gedekt, zoals de gedich-
ten, het intermezzo bij de SDAP en Het Volk, zijn
huwelijk en de knapen of de inzet voor het lot
van de Russische gevangenen. Het is de wens
van de Stichting al deze thema’s op jaarlijkse
lezingen of congressen die we ons voorstellen
te organiseren aan de orde te laten komen. De
teksten daarvan willen we publiceren, als voor-
bereiding op een uitstekende biografie. En we
koesteren ook de hoop dat die biografie in ande-
re talen zal worden vertaald. Daarnaast zullen
we ons inzetten voor de heruitgave van al het
werk van Jacob Israél de Haan.

Amsterdam, maart 2009
Gert Hekma, Marita Mathijsen en
Emile Schrijver

De Stichting Jacob Israél de Haan is geregistreerd onder
nummer 34312962 bij de Kamer van Koophandel. Het giro-
nummer van de Stichting is 5801441, per adres Pieter
Pauwstraat 8, 1017 ZJ Amsterdam. Giften zijn altijd welkom,
zowel financiéle als materiéle die betrekking hebben op

De Haan.
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